
Toekomststoel 

In de kerkdienst op zondagmorgen 30 maart 2025 wordt de kerkenraad een toekomststoel 
aangeboden. 
 
Leen van Doorn: Een toekomststoel? Wat moet je je daarbij 
voorstellen?  
Nu simpel: voor Sint-Nicolaas staat altijd een Sinterklaasstoel 
klaar en mijn oma zat vroeger in haar omastoel. Dan zie je de 
persoon, en kun je aandacht geven aan Sinterklaas, aan je oma.  
 

En dus op de 
toekomststoel zit: ... 
de toekomst! 
Wanneer die stoel 
erbij is, geef je 
vanzelf aandacht 
aan de toekomst. En 
liefst een mooie, duurzame toekomst. 
 
De toekomststoel rouleert bij o.a politieke partijen in de 
Tweede Kamer en heeft een plek bij gemeenteraden.  
Cathrien Batterink, voorzitter van de kerkenraad, neemt 

de stoel graag in ontvangst en zegt daarbij dat de kerk 

deze stoel graag wil bijschuiven aan de vergadertafels. 

Wij beseffen dat we als individu maar ook als kerk de 

zorgplicht hebben voor de generaties na ons, niet alleen 

dichtbij maar ook veraf. 

Zij spreekt de wens uit dat het een reizende stoel zal worden en ook zal aanschuiven bij andere 

groepen die bij elkaar komen. 

 

Na de dienst wordt Wil van Egmond geïnterviewd. Zij is actief betrokken bij de organisatie 

“(Groot)ouders voor het klimaat”, die het idee 

van de toekomststoel hebben overgenomen.  

Bij de boekentafel vertelt ze over de goed 

gekeurde klimaat-boeken om voor te lezen.  

Ook vertelt ze over het schrijven van een brief 

aan je kleinkinderen of buurkinderen. Een brief 

waarin je iets schrijft over je betrokkenheid bij 

de toekomst van onze planeet aarde en hoe 

jezelf met dit thema bezig bent.  

Werkgroep Groene Kerk 

 

 

 


